
Begeleidende brief bij het programma van Loge Amsterdam 2024-2025 
 

Aan de leden en belangstellenden van Loge Amsterdam van de Theosofische Vereniging in 
Nederland.  
 
 
Beste vrienden, 
 

Het nieuwe programma van Loge Amsterdam voor het werkjaar 2024-2025 wordt hierbij 
aangeboden met als thema: Universele Broederschap. De ondertitel van de Theosophical 
Society, en de eerste van de drie doelstellingen die ze nastreeft : Het vormen van een kern 
van universele broederschap der mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, 
kaste of huidskleur.  
Zoals H.P. Blavatsky in De Sleutel tot de Theosofie, eind 19de eeuw, schreef en wat nog altijd 
actueel is:  
In de huidige maatschappij worden we, vooral in zogenaamd beschaafde landen, voort-
durend geconfronteerd met het feit dat grote aantallen mensen lijden door erbarmelijke 
omstandigheden, armoede, en ziekte. Hun fysieke toestand is ellendig, en hun verstandelijke 
en spirituele vermogens lijken vaak nog te sluimeren. Anderzijds zijn er velen, aan het 
andere einde van de maatschappelijke ladder, die een leven leiden van zorgeloze onver-
schilligheid, materiële luxe, en egoïstische genoegens. Geen van deze bestaansvormen is 
puur toeval. Beide zijn het gevolg van de omstandigheden waarin die mensen verkeren, en 
het verzuimen van maatschappelijke plichten staat in nauw verband met de achtergebleven 
en stagnerende ontwikkeling.  
In de sociologie geldt, net als in elke echte wetenschap, de wet van universele causaliteit. 
Maar deze causaliteit impliceert logischerwijs die menselijke solidariteit waarop de theosofie 
zozeer de nadruk legt. Als het handelen van de één invloed heeft op het leven van iedereen, 
en dat is inderdaad een wetenschappelijke gedachte, dan kan de werkelijke menselijke 
solidariteit, die de basis vormt van de verheffing van de mensheid, alleen worden bereikt 
doordat alle mannen broeders, en alle vrouwen zusters worden, en allemaal in hun dagelijks 
leven echte broeder- en zusterliefde in praktijk brengen. Deze actie en interactie, deze 
werkelijke broeder- en zusterschap, waarbij ieder voor alle anderen leeft en alle anderen 
voor ieder van ons, is een van de theosofische basisbeginselen die iedere theosoof niet 
alleen zou moeten onderwijzen maar ook in zijn of haar persoonlijk leven in praktijk moet 
brengen.  
Een van de Meesters schrijft aan A.P. Sinnett: De uitdrukking “Universele Broederschap” is 
geen holle frase. … Ze vormt de enige veilige grondslag voor algemene zedelijkheid. Als het 
een droom is, is het op zijn minst een edele droom voor de mensheid: en het is de aspiratie 
van de ware adept.   
Krishnamurti drukt het glashelder uit: … Hiërarchische structuren bieden ons uitnemende 
mogelijkheden de rol van ons ‘zelf’ te vergroten. Je streeft misschien wel naar broederschap, 
maar wat blijft er van broederschap over als je op geestelijke onderscheidingen uit bent? …  
Zijn op het gebied van geestelijke groei, van inzicht in de waarheid, in de verwerkelijking van 
God, hiërarchische rangen en standen denkbaar? Liefde kent geen indeling of verdeeldheid. 
Je hebt lief of je hebt niet lief; nooit kun je gebrek aan liefde omzetten in een langdurig groei-
proces dat uitloopt in liefde. Als je weet dat je niet liefhebt, als je je keuzeloos gewaar bent 
van dat feit, is een radicale verandering mogelijk.  
Het gaat dus over inzicht, niet alleen door studie, maar ook over het feit dat je het moet 
leven.  
 



De studie krijgt vervolg in de gesprekgroep De Geheime Leer, Deel I het ontstaan van de 
Kosmos. Leidend is de ingekorte versie* die tijdens de bijeenkomsten worden uitgereikt.  
De praktische kant van de leringen wordt ter hand genomen door Pablo Sender in 
Approaching the Secret Doctrine (Benadering van de Geheime Leer).  
Na de gespreksgroep in de ochtend zullen we ’s middags aan de gang gaan het met een 
speciale studiemethode die Pablo Sender aanbiedt die het mogelijk maakt om metafysische 
en kosmische leringen te interpreteren in termen van menselijk bewustzijn. Zo onderzoeken 
we hoe de macrokosmische beginselen gevonden in De Geheime Leer toegepast kunnen 
worden op de beoefening van meditatie en op het dagelijks leven. 
 

Ook de studie van De Mahatmabrieven aan A.P, Sinnett  samengesteld door A. Trevor 
Barker vinden doorgang, aangevuld met commentaren van Virginia Hanson, Vicente Haó 
Chin jr. en Joy Mills.  
Op veler verzoek starten we met De Yoga Sutras van Patanjali, naar het boek van I.K. 
Taimni, aangevuld met Een inleiding tot de studies van Theosofie en de Yoga Aphorismes 
van Patanjali door Geoffrey C.E. Williams en De Yoga-aphorismen van Patanjali van Manilal 
N. Dvivedî.  
 

Nieuw is ook de gespreksgroep naar het recent vertaalde boek van J.Krishnamurti Als de 
geur van een bloem. The perfume of the teachings. Krishnamurti vond het belangrijk dat de 
leringen voortleefden in de scholen en studiecentra die hij had opgezet en sprak een maand 
lang met een groep trustees van de Krishnamurti Foundation. Deze dialogen zijn ook 
waardevol voor onze studie.   
De ledenbijeenkomsten vinden plaats op de middagen van 5 april (ALV) en 17 mei (Witte 
Lotusdag). 
 

We vonden Ingmar de Boer, Wim Leys, Arjan Schrier en StellaMaris Mars bereid om 
(actieve) lezingen te geven. 
Ingmar de Boer, de voorzitter van de TVN, verzorgt op zaterdagmiddag 29 maart de lezing 
Ontsleuteling van de Geheime Leer, met een Inleiding: De Geheime Leer als synthese van 
wetenschap, religie en filosofie en een Overzicht van de inhoud van De Geheime Leer als 
startpunt voor verdere studie. 
Wim Leys, de vorige voorzitter van de TVN zal twee lezingen verzorgen; op zaterdagmiddag 
30 november: Tweeërlei evolutie: van de vier natuurrijken en van de deva’s  
en op zaterdagochtend 12 april: Leven en Werk van Annie Besant, 1847-1933. 
Arjan Schrier, ruim 20 jaar bewust actief met Boeddhisme met name bij Sanghametta, zal op 
zaterdagochtend 7 december een workshop, bloemlezing en uitwisseling leiden:  
De beoefening van vriendelijkheid en liefde 
Ook StellaMaris Mars, lid van de loge Amsterdam, zal op zaterdagochtend 22 maart een 
actieve lezing geven: Overdenkingen bij het Kretenzisch- en Kerkelijk labyrint, waarbij het 
labyrint kan worden gelopen. 
 

De genoemde boeken, de ingekorte versie van de Geheime Leer en de toelichtingen zijn via 
de Loge verkrijgbaar. 
 

Voor actuele en uitgebreide informatie kunt u de website www.amsterdam.theosofie.nl 
raadplegen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Het bestuur van Loge Amsterdam 
 
 


